
   
 

PERSMEDEDELING 

 

Verlenging tot 06/11/2016 

Het Domein van Seneffe stelt een tentoonstelling voor rond de  “18de eeuw” die in het kader past van 

de thematiek die in 2015, naar aanleiding van het twintigjarig bestaan van de instelling, aan bod 

komt, namelijk “Kunst en Natuur”. De uitvoering van dit evenement is volledig in handen van het 

Domein van Seneffe - Museum voor Zilversmeedkunst van de FWB, en ligt in het verlengde van de 

tentoonstellingen die eraan zijn voorafgegaan en die de voorstelling van de permanente collectie “Praal 

en Intimiteit” vervolledigen (”De 18
de

 eeuw, Juwelen en de Vrouw”, “Geneeskunde in de 18
de

 eeuw”). 

Ditmaal wordt de thematiek van de tuin nader belicht.  

In de 18de eeuw hielden de wetenschappers en de filosofen zich immers intensief met de natuur bezig en 

wilden hun ideeën daarover met de wereld delen. De grote ontdekkingen en de kolonies uit die periode 

hebben ervoor gezorgd dat aan de parken en tuinen van de kastelen een exotische toets werd verleend. 

Ook de kennis en de deskundigheid van boeren en tuiniers hebben bijgedragen tot de notie van het 

gelukzalige leven in de natuur. 

De tentoonstelling die in Seneffe wordt aangeboden, is opgebouwd rond 3 grote denkwijzen die 

kenmerkend zijn voor de Verlichting: wetenschap en rede, terugkeer naar de natuur, plezier en   

levensvreugde.  

Diverse decoratieve voorwerpen en elementen uit privécollecties of verzamelingen van 

nationale en internationale musea zullen naast andere uit de eigen collectie van het Museum 

voor Zilversmeedkunst van de FWB de vreugdevolle momenten die hier of elders in de natuur 

werden beleefd opnieuw tot leven wekken. 

IN HET MUSEUM 

De tentoonstelling in het Museum van het Domein van Seneffe behandelt meerdere thema’s.  



   
 

Na de introductie, staan de eerste drie zalen in het teken van “Tuin, of zei u tuinen?”. Van de 

ongerepte natuur gaat u via een omweg langs de voedende natuur van de moestuinen naar de opnieuw 

samengestelde natuur van de tuin.  

In de volgende grote zaal, getiteld  “DURF, GROOTSHEID EN NAUWKEURIGHEID”, staan de 

wetenschappen in het middelpunt van de uiteenzettingen: hier wordt dieper ingegaan op de 

waterthematiek, de geometrie, de studie van de natuurverschijnselen die verband houden met de 

weersomstandigheden. 

Daarna komen “ONTDEKKING, OBSERVATIE EN PASSIE” aan de beurt, die zin geven om de 

dagelijkse sleur te ontvluchten en op reis te gaan. De bezoekers worden meegenomen op de “Grand 

Tour”, ze ontdekken de antieke ruïnes en leren de charmes van andere tuinen kennen. Tenzij ze 

natuurlijk meer in de ban zijn van de ontdekking van de kolonies en zin krijgen om de producten te 

proeven die daar werden geteeld, zoals meloenen of ananas, die destijds hun gewicht in goud waard 

waren. 

Vervolgens gaan we over naar het derde thema, “GELUK, ONTSPANNING EN VERSIERING”, waar we 

kennis maken met geheime tuinen, kinderspelen of eenvoudige en bucolische geneugten. Ook in de 

versieringen, de mode en de kunst om gasten te ontvangen, spelen de natuur en haar diverse 

bestanddelen (bloemen, dieren, vruchten, planten,…) een niet onaanzienlijke rol. 

En aangezien aan alles een einde komt: de tijd gaat voorbij net als de seizoenen. Nu zijn de 

wintergeneugten aan de beurt. 

PRAKTISCHE INFORMATIE OVER DE TENTOONSTELLING 

Tarieven: Individueel bezoek: Volwassenen: 5 €, Senioren: 4 €, Kinderen jonger dan 12 jaar en personen 

met beperkte mobiliteit: gratis. 

Elke eerste zondag van de maand: de permanente collectie “Praal en Intimiteit” is gratis; ontdekking van 

andere facetten van het sociale leven in een kasteel in de 18de eeuw. 

De toegang tot de tentoonstelling “De geneugten van de tuin in de 18
de

 eeuw”  is niet gratis. 

Openingsuren: het Museum is elke dag van 10 tot 18 uur open behalve op maandag, tenzij dit een 

feestdag is. Gesloten op 24, 25 en 31 december en op 1 januari. 

Catalogus van 131 pagina’s. Deze catalogus illustreert diverse facetten van de tuingeneugten in de 

Verlichting en dompelt u helemaal onder in de sfeer van die tijd. Te koop voor 20 € in de Boetiek of op 

aanvraag. 
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